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 Nieuwsbrief 12 januari 2024 

 

 

Terugblik Nieuwjaarsreceptie PGMH 7 januari ’24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflopen zondag was er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie van de Protestantse 

Gemeente Maas-Heuvelland: elk jaar in een andere kern en dit jaar in de Sint Jan in 

Maastricht. Voorafgaand aan de receptie was er een mooie gezamenlijke dienst met 

gemeenteleden uit alle kernen, en met als voorganger ds. Aafke Zaal. Zij ging in op het 

verhaal van de wijzen, die het kind verwelkomen met geschenken. En voor elk van ‘onze’ 

kinderen had ze een kleine ster bij zich, als feestelijk aandenken aan de geboorte van 

Jezus.  

 

De receptie bood uitgebreid de gelegenheid om elkaar weer eens in een ontspannen sfeer 

te ontmoeten. Door het jaar heen kerken we veelal in onze eigen ‘kern’, en dan is het 

mooi als er een paar keer per jaar ook een gezamenlijke activiteit is. De uitnodigingen 

voor de receptie boden ook de gelegenheid om al onze samenwerkingspartners weer 

eens te benaderen, en dat werd al snel een lijst met zo’n 70 organisaties, van kerkelijke, 
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maatschappelijke of praktische aard. We mogen ons als gemeente onderdeel weten van 

een groot netwerk.  

 

Rond 12 uur hield Dirk Ouwehand, voorzitter van de Kerkenraad, een korte toespraak en 

bracht hij een toast uit op ons als protestantse gemeente, in de hoop dat we ook in 2024 

onze verbondenheid zowel onderling als met onze omgeving weer verder kunnen 

verstevigen en uitbouwen. 

 

De hapjes werden ook dit jaar verzorgd door Brownies en downies uit Valkenburg en het 

mag gezegd die waren echt voortreffelijk! Voor de overige organisatie: dank aan Nelleke 

de Kruik, Hanske Kamphuis en al die andere St.Jan-ners die meehielpen.  

 

Emilie Hilbers 

 

 

Standvastige traditie 

 

In Nederland kijkt een deel van de bevolking tijdens de kerstperiode blijkbaar 

reikhalzend uit naar de Instagramfoto van Sylvie Meis, die steevast kortgerokt en op 

hoge hakken haar kerstboom optuigt. Dit is in niets vergelijkbaar met de werkwijze in de 

Sint Jan, behalve dat het een jaarlijkse kersttraditie is. Voordat u denkt aan kerstelfjes, 

volgt hier een kort relaas over hoe de kerstboommannen de kerstboom in het kerkkoor 

doen verschijnen en verdwijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu de kerstboom weg is, lijkt het koor weer groter. En leeg. Tot het einde van dit jaar. 

 

Arjan van der Star 

 

(Red.: Lees zijn hele artikel met meerdere foto’s van het op- en aftuigen van de boom op 

de website en in de bijlage.) 

 

 

https://www.maas-heuvelland.nl/pasen
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De zondagsdiensten 

Sint Jan Maastricht 

Na evangelieverhalen waarin baby Jezus centraal staat, wordt op deze tweede zondag 

van Epifanie de volwassen Jezus gepresenteerd. Dat doet de evangelist Marcus. Hij 

begint zijn getuigenis in volle vaart. En de kern van wat hij wil overbrengen staat meteen 

in de eerste zin: Begin van het goede nieuws van Jezus Christus. Zo laat Marcus het licht 

van het kerstkind schijnen op zijn eigen manier.  

 

Bij Marcus geen kerststal, ook geen engel of ster. Wel een aankondiger van het goede 

nieuws: in plaats van een hemelse boodschapper horen we over een aardse, profetische 

gestalte: Johannes de Doper. Velen laten zich door hem dopen. En dan staat daar Jezus. 

Zijn doop wordt zonder veel omhaal van woorden beschreven. Wel is er een bijzonder 

uniek moment, waarin hemel en aarde elkaar raken. Daarin stemmen alle evangelisten 

samen. Het is ook nu meteen duidelijk: hier is Iemand verschenen die in Godsnaam 

mens onder de mensen wil zijn: solidair tot het uiterste.  

 

We zingen liederen over de kleine en de grote Jezus en vanwege de doop van Jezus is de 

kerkelijke kleur deze zondag ook wit.  

 

Graag tot ziens in de St. Jan! 

Ds. Sophie Bloemert  

Voorganger: 

Organist: 

Gemeentelid van dienst: 

Lector: 

Kindernevendienst: 

Ds. Sophie Bloemert 

Ko van de Lagemaat 

Henk van Gelderen 

Elly de Haan-Verduyn 

Marianne Vermeiden 

Zondag 14 januari om 10.00 uur 

Sint Jan  

Vrijthof 24 Maastricht 

Via Kerkomroep 

Autodienst Maastricht. 

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur naar Lyda 
en Chris van Leeuwen 043-3540110 of 06-13136318. Zij coördineren het vervoer en zullen proberen een 
chauffeur te vinden die u op kan halen (en terug brengen).  

 

Kloosterkerk Valkenburg 

LET OP Komende zondag, 14/1, zal er, onverwacht, geen dienst zijn in de Kloosterkerk. 

Het is niet gelukt vervanging te vinden voor ds. De Reus die nog niet begint met werken. 

U bent van harte welkom bij de diensten in Vaals of Maastricht.  
 

Hervormde kerk Vaals 

14 januari Vaals: Zangers voor voorzanggroepje gezocht 

 

 

 

Voorganger: 

Organist: 

Gemeentelid van dienst: 

Kindernevendienst: 

Mevr. Marian Knetemann 

Christine Moraal 

Jens Giessing 

Martine Bakker 

Zondag 14 januari om 10.00 uur 

Hervormde kerk  

Kerkstraat 47 Vaals 

Via Kerkomroep 

 
 

Kerkdienst voor ouderen in ’t Trefpunt Sint Jan Maastricht 

 

Deze kerkdienst is bedoeld voor met name ouderen die om diverse redenen structureel 

de ochtenddiensten in de St Jan niet kunnen bijwonen. Voor wie de zondagmorgen in de 

Sint Jan onoverkomelijke hindernissen met zich meebrengt kan hier in Trefpunt Sint Jan 

laagdrempelig meevieren. Uiteraard staat deelname open voor alle belangstellenden. In 

kleine kring vieren we een liturgie, waarbij we zingen uit het (oude rode) Liedboek voor 

 

Bij wat onbekende liederen is het fijn als er een groepje mensen de melodie al kent. 

Of door soloverzen wat afwisseling kan brengen – zoals zondag a.s. in de kerkdienst 

in Vaals. Versterk het voorzanggroepje en repeteer mee om 9.40 uur voor de dienst!  

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20223
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de Kerken uit 1973 met orgelbegeleiding. Na afloop is er onderlinge ontmoeting bij thee 

of koffie. Welkom! 

 

Datum       Donderdag 18 januari 2023 

Tijdstip      15:00 uur 

Locatie      ’t Trefpunt Sint Jan - Aureliushof 150 Maastricht 

Contactpersoon    Marianne Hammer-Hordijk (Tel. 043 36 24 626  )      

Organist    Hein Nieuwenhuis 

Voorganger deze maand  ds. Gerard Nieuwburg 

 

Thema HOOP levend houden  

n.a.v. lezingen: 

Deuteronomium 6 verzen 20 t/m 25, 

Matteüs 4 verzen 17 en 23 t/m 25 en  

Matteüs 13 verzen 44 t/m 46 
 

Terug- en vooruitkijken in de Sint Jan 

 

We kunnen terugkijken op een prachtige en goed bezochte gemeenschappelijke 

nieuwjaarsviering. Ds. Aafke Zaal had een mooie goed verzorgde dienst voorbereid en 

ook fijn dat ds. Harrie de Reus weer in ons midden kon zijn. Wij wensen hem voor de 

komende tijd nog veel sterkte en Gods nabijheid toe om het grote verlies van zijn 

geliefde Mariëlle een goede plek te kunnen geven. 

 

Komende zondag gaat ds. Sophie Bloemert uit Heerlen voor en haar man Ko van de 

Lagemaat is de organist. Het beloofd weer een fijne dienst te worden. 

 

Zondag 21 januari is de startzondag van de Gebedsweek voor de eenheid onder de 

Christenen. Om 10 uur is er dan traditiegetrouw een oecumenische viering in de St. Jan 

met ds. Ferdinand Borger, pastoor Piet Coemans van de Oud-Katholieke parochie en 

medewerking vanuit de Nederlandse Gereformeerde Kerk (sinds mei 2023 een fusie 

tussen de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt). 

Volgende week meer informatie hierover. 

 

Elly de Haan – Verduyn, vice voorzitter Kernraad Maastricht 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Actie Kerkbalans 2024 is van start! 

 

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen 

plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te 

maken. Deze week wordt ook bij u de brief bezorgd of ontvangt u een persoonlijk email. 

Doet u dit jaar (weer) mee? 

 

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we 

naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar 

uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze gemeente heeft voor haar leden. 

Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en 

God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan 

voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.  

 

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. 

Doe daarom mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook 
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digitaal overmaken op NL37RABO0373724772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-

Heuvelland, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’.  

 

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 

doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.  

 

Evelijn de Jong 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters 
 

Adverteerders gezocht voor Kerkberichten 

 

Het tweemaandelijks magazine Kerkberichten zoekt adverteerders. Het CVK heeft in de 

afgelopen maand bestaande adverteerders gevraagd om hun betaling te reactiveren, 

vervolgens werden potentiële adverteerders in de PGMH-regio aangeschreven en 

tenslotte adverteerders van buiten die regio. Daarbij werd gekozen voor 

bedrijven/instanties die reeds in andere papieren magazines adverteren. Nu, in de laatste 

fase, doen we beroep op leden van onze kerkgemeente.  

 

Wie adverteert in het magazine Kerkberichten ziet zijn/haar bedrijfsnaam verspreid 

worden over geheel Zuid-Limburg via meer dan 200 abonnementen en de PGMH-kerken 

in Maastricht, Gulpen, Valkenburg en Vaals. Om reeds vanaf februari in het magazine te 

staan, stuurt u vóór 14 januari de advertentie digitaal naar Ben Theunissen: 

info@grafisquad.nl. Lukt dit pas later, dan start dit in een later nummer. 

 

Arjan van der Star 

(red.: Lees het volledige bericht met een overzicht van de prijzen in de bijlage.) 
` 

Onderweg – ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten 

 

Kerkdienst in ‘t Trefpunt donderdag 18 januari 15.00 uur Aureliushof 150, Maastricht 

Informatie: Marianne Hammer-Hordijk (Tel. 043 36 24 626  )      

 

Kloosterkoffie: vrijdag 19 januari, 14.00-16.00 uur Kloosterkerk Valkenburg. 

Elke 3e vrijdag van de maand een gezellige bijeenkomst voor ontmoeting en gesprek. 

Informatie: Anny Korswagen, tel: 06 513 458 63, Ineke Klos, tel: 06 538 426 37 

 

Oecumene in ‘s Hertogenbosch maandag 22 januari, vesper19.00 uur Sint Jan, lezing 

20.00 uur Grote Kerk 

Een gedeeld verhaal van verbinding is helend in een tijd van tegenstellingen en scheuren 

in de samenleving. In de gebedsweek voor de eenheid van de christenen zijn predikant 

Joost Röselaars en psychiater Esther van Fenema uitgenodigd voor een bijeenkomst in de 

Grote Kerk. Zij schreven samen een boek waarin ze op zoek gaan naar nieuwe vormen 

van zin en verbondenheid ‘De leegte voorbij. Op zoek naar een verhaal dat ons verbindt’. 

(red.: lees het hele verhaal en de flyer in de bijlagen). 

 

Week van gebed voor de eenheid van christenen: 21-28 januari 

De jaarlijkse Week van gebed vindt op verschillende manieren en locaties plaats. Op deze 

website vindt u heel veel informatie hierover. 

Hieronder een paar activiteiten die bij de PGMH al binnen zijn gekomen. 

 

* Aanbiddingsavond samen met Kees en Nicole Kraayenoord. In de week van 21 - 

28 januari is het de week voor Gebed voor Eenheid van Christenen. Zie ook Bid 21 t/m 

28 januari 2024 mee tijdens de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid - Week van 

gebed voor eenheid 

mailto:info@grafisquad.nl
https://www.weekvangebed.nl/
https://www.weekvangebed.nl/
https://www.weekvangebed.nl/
https://www.weekvangebed.nl/
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In Maastricht is op zondagavond 21 januari een extra activiteit georganiseerd op initiatief 

van de Baptistengemeente Maastricht. Diverse kerken in Maastricht zullen hieraan 

deelnemen en ook leden van de PGMH zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 

 

Inmiddels zijn er 12 kerken en 3 parakerkelijke organisaties enthousiast! 

Tijd: inloop 19.30 uur, start 20.00 uur 

Locatie: Waalse kerk Maastricht. 

Iedereen die zich betrokken voelt bij aanbidding en gebed voor de stad Maastricht is van 

harte welkom.  

 

De uitnodiging is bij mij binnengekomen naar aanleiding van een eerdere bijeenkomst 

van diverse (protestantse) kerken in Maastricht. Opgeven mag dan ook bij mij, want de 

organisatie wil graag vooraf weten met hoeveel we deze avond zullen zijn. 

 

Wil je hier ook graag bij aanwezig zijn, stuur dan graag uiterlijk zondag een mail naar 

vzdiaconie-pgmh@outlook.com. 

 

Vriendelijke groet, 

Baukje Vrieswijk 

 

Kanselruil Gulpen-Wittem: zaterdag 20 januari 19.00 uur Klooster Wittem en zondag 

21 januari 10.00 uur ’t Gulperhoes Gulpen. 

Voorgangers: drs. Marije Bijleveld en Marian Debets 

Het is een goede traditie dat er in deze gebedsweek in het Heuvelland weer een 

kanselruil met klooster Wittem plaatsvindt. 

Beide vieringen worden voorbereid door mensen uit de PKN en van het klooster. 

U bent zowel bij de voorbereiding als bij de vieringen in Wittem en Gulpen van harte 

welkom. 

 

Informatie: Dick Knol 

 

* Oecumenische viering in Valkenburg ( let op: start 11.30 uur) Op zondag 21 

januari a.s. begint de week van gebed voor de eenheid. Jezus bad dat zijn volgelingen 

allen één zouden zijn en dus willen wij de hoop niet verliezen of ophouden met bidden en 

werken voor éénheid. We zijn verenigd door onze liefde voor God in Christus en door het 

ervaren van die liefde in onszelf. Wij herkennen bij elkaar die ervaring van dit geloof 

wanneer we samen bidden, vieren en God dienen.  

 

Hoe mooi is het dat die week van de eenheid ook wordt ingeleid met een oecumenische 

viering in de Nicolaas en Barbarakerk. Het thema van die week: Heb God lief en je 

naaste als jezelf, is ook leidend in de dienst. De gelijkenis van de barmhartige 

Samaritaan uit Lucas 10 is de evangelielezing.  

 

Het kerkelijk zangkoor St. Caecilia zal een gedeelte van de zang verzorgen, maar we 

zingen natuurlijk ook zelf. U bent van harte welkom! 

 

Klaas Spoelstra 

 

* Oecumenische viering Maastricht met ds. Ferdinand Borger en pastoor Piet 

Coemans. 

Zondag 21 januari 2024 openen we de gebedsweek in de St. Jan samen met de Oud-Katholieke 
parochie en de Zuiderkruiskerk (Nederlands Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt). 
Er is kindernevendienst. 
 

Podium Sint Jan – ‘Welkom Thuis’   in poëzie en zang. Zondag 28 januari 15.00 

uur; vrijwillige bijdrage. De laatste week van januari is het Poëzieweek met het thema 

mailto:vzdiaconie-pgmh@outlook.com
mailto:%20%3cd.knol@hetnet.nl%3e
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“Thuis”. In het kader daarvan treden het kinderkoor, tienerkoor, jeugdkoor en 

jongenskoor: de koren van de Limburgse Koorschool op. Volop muziek dus.  

 

 

 

 

 

 

 

Peter Wilms van Kersbergen en Nelleke de Kruik  E. nellekedekruik@gmail.com 
 

Statistieken 

Heuvelland: het overzicht van de maanden november en december 2023 vindt u in de 

bijlage bij deze Nieuwsbrief. 

Sint Jan zondag 7 januari 

 
 

Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin 

collectebijdragen via de bank. 

Uit de diaconie 

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen 

te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede! 

 

De diaconale collecte van deze zondag is voor Gebed Eenheid Christenen 

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed 

voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb 

God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 

28 januari. 

 

De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al 

begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun 

verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de 

voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee 

met het initiatief. 

 

Wilt u de Week van gebed voor eenheid steunen? 

 

De collecte wordt van harte aanbevolen. 

Namens de diaconie, 

Margo van Haeringen 

 

 

 

NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van Diaconie Prot. Gem. 

Maas-Heuvelland te Maastricht NL79 RABO 0152 12 93 59.  

Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie. 
 
 

Collecte voor het werk in de gemeente 

 

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst. 

Volwassen/kind Collecte diaconie Collecte kerk Bijzonderheden 

110/ €, 224,10 € 216,42 Nieuwjaarsviering, ds. A. Zaal 

 

 

 

En tussen de liederen door zullen gedichten te horen zijn, 

voorgedragen door de kinderen. Het huis van de poëzie 

bestaat uit meer dan louter bakstenen. Dichters bouwen 

huizen uit herinneringen, geuren en kleuren. Ze beschrijven 

de huizen van onze jeugd en de straten van onze dromen.  

 

mailto:nellekedekruik@gmail.com
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Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift. 
 

 Agenda 

 

 Maandag 15 januari 

 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

 Dinsdag 16 januari 

 

- Ontmoetingsochtend in het Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 

informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).  

 

- Soepcafé Valkenburg: 12.30 -14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg 

 

 Donderdag 18 januari 

 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

- Huiskamer van Valkenburg van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk. 

Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242). 

 

- Kerkdienst ’t Trefpunt 15.00 uur Aureliushof 150 Maastricht 

 

 Vrijdag 19 januari 

 

- Kloosterkoffie: 14.00-16.00 uur Kloosterkerk Valkenburg 

 

 Zaterdag 20 januari 

 

- Kanselruil: 19.00 uur Klooster Wittem 

  

 Zondag 21 januari 

 

- Kanselruil 10.00 uur ’t Gulperhoes Gulpen 

 

- Oecumenische viering Maastricht: 10.00 uur St Jan 

 

- Oecumenische viering Valkenburg: 11.30 uur Nicolaas & Barbarakerk  

 

- Aanbiddingsavond: 20.00 uur Waalse kerk Maastricht 

 

 Save The Date 

 

 Zondag 28 januari 

 

- Open Podium Sint Jan: 15.00 uur, vrijwillige bijdrage. 

 
 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief 

Deze kunt u sturen naar de redactie: nieuwsbrief@maasheuvelland.nl 

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij 

de ledenadministratie terecht. 

 

mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl
mailto:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl

